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Uren praten
met de
buurman
over de heg

Na jaren te hebben gebarbecued op het balkon van
hun hoofdstedelijke stadsappartement, wilde An-
netje Timp (34) toch graag een huis met een tuin.

Een veelgehoorde reden om de stad te verlaten.

,We huurden in Amsterdam en wilden een huis ko-
pen. Maar we wisten dat een huis zo groot als dat we
hadden in Amsterdam maar met een tuin onbetaal-
baar was. Dus besloten we buiten de stad te kijken,
in eerste instantie wat terughoudend. Maar toen
hoorden we via een kennis van dit huis en we waren
eigenlijk meteen verkocht. Het is gebouwd in 1935.
Wij zijn pas de tweede eigenaar. Er moest wel wat
aan gebeuren. Ook aan de tuin.”

Het tierde welig?

»De tuin was inderdaad overwoekerd door onkruid,
geplaveid met lelijke tegels en er stonden van die
grote sparren in. Ik heb tuinarchitect Robert Broe-
kema gebeld, hij werkte ook altijd voor mijn ouders.
Want ik vind dat als je dan eenmaal een tuin hebt, je
het maar beter goed kunt doen. Ik ben zelfstandig
ondernemer en weet dat ieder zijn vak heeft.”

En dat vak werd door de architect goed beheerst?
»HI1) kwam langs en zei meteen: ‘Ik zie jullie tuin als
een stadstuin van een grachtenpand.”’ Hij stelde ons

goede vragen, we wilden bijvoorbeeld zo min moge-
lijk onderhoud.”

Wel de lusten, niet de lasten?
»We werken allebei, dus zoveel tijd hebben we niet.
Hij heeft daarnaast goed gekeken naar de vorm en
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De tuin van Annetje Tlmp die in Amsterdam nnbetaalbaar was {Fu-
to’s Walter Herfst)

de stijl van het huis. De tuin is opgedeeld in drie ka-
mers, waardoor meer diepte wordt gecreéerd en we
meerdere terrassen hebben waar we kunnen zitten.
Zoals achterin, onder de oude magnolia. De nieuwe
bomen zijn trouwens expres wat ouder en dus gro-
ter. Dat geeft wat meer body aan de tuin.”

Je hebt intussen kennis opgedaan over tuinieren?
»We hebben er een boek over gekocht zodat we in-
derdaad wat meer kwamen te weten. Dat nu bijvoor-
beeld de anemonen in bloei staan. Maar we laten
nog steeds twee keer per jaar een tuinman komen
om de boel te snoeien. Dat is het wel waard. We krij-
gen altijd complimenten over de tuin.”

En wat kost de tuin?

»Als je er over nadenkt is het veel
geld, ik had het wel op tien manie-
ren kunnen uitgeven: 15.000 euro
voor het aanleggen en 3.000 euro
voor het ontwerp.” -

Verhuizen, hogere hypotheek, was
dat die tuin allemaal waard?

»1K ben altijd opgegroeid met een
tuin en vind het heerlijk. Het geeft
me vrijheid, ruimte, beweging. 1k
wil elke dag naar buiten en doe dat
nu ook. En mijn vriend kan uren
met de buurman praten over de
heg. We hebben alleen net een
dochter gekregen en echt kind-
vriendelijk is de tuin niet ingericht.
Maar voor het huis hoeven we niet
meer te verhuizen. De enige reden
om hier nog eens weg te gaan is een
nog grotere tuin.”

WILLEMIJN VAN BENTHEM
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